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at in mijn visie over paardrijden steeds
weer opduikt is het woordje: ‘plezier’. Door de jaren heen heb
ik voor mezelf besloten dat dit voor mij persoonlijk het allerbe-
langrijkste is. Niets wat je met een paard doet, of je er nou op
zit of oefeningen aan de hand of aan de lange teugel doet, kan
volmaakt mooi zijn als het paard het niet met plezier doet.
Hiervoor moeten de hulpen van de ruiter tot het absolute
minimum worden gereduceerd, want, logisch, er is geen paard
wat er plezier aan beleeft wanneer zijn ruiter aan de teugels
trekt en constant beenhulpen geeft. Dus elke hulp die niet
nodig is moet je weglaten.

Vanaf het eerste prille begin is plezier een voorwaarde. In de
opleiding van jonge paarden is het daarom ook zaak om
spelenderwijs te werk te gaan. Heel kort gezegd: een paard
moet je niet als ruiter accepteren op zijn rug omdat hij weet dat
hij je er niet af kan bokken, maar omdat hij het leuk vindt dat jij
daar wilt zitten. Als je dat bereikt hebt dan doe je het goed. De
kunst van het beleren van een jong paard is dan ook de lat
nooit te hoog te leggen, en alles is een kwestie van timing. Als’
ik mensen vertel dat ik paarden inrijdt, dan denken ze al gauw
dat ik dus héél goed moet kunnen rijden en ook zeker goed op
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een bokkend paard kan blijven zitten en nooit bang ben. Dit
alles is in mijn ogen niet waar, ik ben geen superruiter; ik kan
absoluut geen bokken of gekke sprongen uitzitten. |k ben
gewoon bang om te vallen net als de meeste andere mensen.
Maar juist daardoor heb ik geleerd om paarden dusdanig te
beleren dat je al die kwaliteiten dus niet nodig hebt. Door veel
voorbereidend werk te verrichten alvorens daadwerkelijk op
de rug van je paard te klimmen heb je al heel veel gewonnen.
Het paard moet je leren vertrouwen, leren gehoorzamen en
leren begrijpen zodat je dezelfde taal spreekt. Vervolgens is
het daadwerkelijk op zijn rug gaan zitten niet meer dan een
formaliteit.

In principe is het altijd zo dat als er wat mis gaat, dat je dan als
ruiter te snel door wilde naar de volgende stap. De kunst is om
niet teveel te vragen, dat is de enige kwaliteit die je wel echt
nodig hebt. Uiteraard moet je ook het paard kunnen ‘lezen’. Je
moet leren hoe je aan je paard kan zien of hij plezier heeft,
bang is, boos is of ondeugend. Alleen dan kun je op de juiste
manier reageren. Bijna parallel aan het woordje ‘plezier’ loopt
het woordje ‘belonen’ als een leidraad door het opleiden van
een paard heen. Immers, een complimentje doet wonderen!
Een letterlijk schouderklopje wordt door vriend paard enorm
gewaardeerd. Belonen wordt als prettig ervaren, waardoor het
paard de oefening waarvoor hij beloond werd, of gewoon het
samenzijn met ‘zijn’ mens (als je niet een speciale oefening
beloond, maar hem gewoon tussendoor beloond), dus met
iets leuks associeert. Vergeet dus nooit om te belonen, dit is
namelijk minstens zo belangrijk of zelfs nog belangrijker dan
fout gedrag te bestraffen. Zeker in de gedachte dat je graag
wilt dat het paard een oefening voor je doet simpelweg ‘omdat
hij het graag voor je wil doen. Hij maakt het je immers graag
naar de zin' en niet ‘omdat hij anders straf krijgt'. De ‘will to
please’ zoals dat zo mooi gezegd wordt is doorgaans niet
aangeboren bij een paard, maar wordt voor het grootste deel
ontwikkeld tijdens de eerste opleidingsfase die het paard
doormaakt. Daar wordt de basis gelegd. Een paard moet leren
om graag voor je te willen werken, en dat niet omdat hij
bestraft wordt als hij iets fout doet, maar juist omdat hij het als
prettig ervaart wanneer hij het goed doet.

Bij het doortrainen van een jong paard naar een hoger niveau
moet ook telkens plezier weer als een leidraad door de
opleiding van het paard heen lopen. Dus iedere nieuw te leren
oefening moet het paard met plezier gaan uitvoeren.

Waar de juiste timing en het genoegen nemen met iets kleins
(dus de lat niet te hoog leggen) bij een ‘groen’ paard ervoor
kan zorgen dat je op zijn rug mag blijven zitten, is dit ook in de
latere opleiding van enorm belang. Neem bijvoorbeeld het
aanleren van de piaffe. Een prachtige oefening en, indien
goed uitgevoerd, de hoogste vorm van verzameling die je eer
paard kunt laten maken. De achterhand ver ondergebracht, de
benen diagonaalsgewijs fier opgetild, de neus net voor de
loodlijn en het hoogste punt tussen de oren met eer
stilzittende ruiter en een licht doorhangende teugel, dat is tocl
wel het benaderen van perfectie.

Toch is er in de beginfase van het aanleren van de piaff
vrijwel niets te zien van dit alles, tenzij je over voldoend
fantasie beschikt, maar dat doen niet veel mensen. Als ik ee
paard de beginselen van de piaffe bijbreng sta ik te springe
van enthousiasme als het paard doet wat ik van hem verian:



(enkele, zo op het eerste gezicht, nietszeggende pasjes
voorwaarts) en prijs ik hem de hemel in. Ogenschijnlijk doet dit
paard voor de toeschouwer helemaal niets wat aan een piaffe
doet denken, maar groot is de verbazing als datzelfde paard
twee maanden later een oefening toont die toch verdacht veel
op een piaffe begint te lijken, om uiteindelijk met de jaren door
te groeien naar een hele mooie en ongedwongen piaffe. Enkel
verkregen door het paard niet te overvragen en met iets kleins
tevreden te zijn, waaruit dan dus uiteindelik iets groots
voortkomt.

Paarden die onder grote druk moeten leren piafferen gaan
vaak ‘haperen’: er treden onregelmatige passen op, het ene
been wordt af en toe krampachtig hoog opgetild etc. Een
piaffe aanleren is dus niet een kwestie van ‘van voren vasthou-
den’ en ‘van achteren bijtikken’. Deze methode roept voorna-
melijk heel veel stress en vooral onbegrip (en dus spanning)
op. Weliswaar zijn er zeker paarden die door die stress gaan
piafferen (zeker onze Iberische vrienden, mede doordat deze
ook een enorme aanleg hebben), maar van plezier en
ongedwongenheid in de oefening is dan absoluut geen sprake
meer. En was dat niet een vereiste om tot perfectie te komen?

Het werken met hengsten is ook een prachtig iets, waarbij het
plezier heel erg centraal moet komen te staan. Ben je bijvoor-
beeld met je hengst op een buitenrit en kom je langs een
weiland met paarden, dan zal menig hengst hier graag een
showtje voor weggeven. Een paar passen piaffe of passage
kunnen ineens met het grootste gemak worden uitgevoerd.
Maar helaas kunnen daar maar weinig ruiters echt van
genieten, temeer daar dit vaak gepaard gaat met een hoop

gebrul en een staart die ineens wel heel fier gedragen wordt...

Dit geeft menig ruiter toch een bepaald gevoel van onbehagen,
het ‘ik rijd op een bommetje’-effect. Maar stel je nou voor dat
je aan je
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hengst uit kunt leggen dat jij ook zit te glimmen van trots als hij
die prachtige passage eens uit de kast wil halen, dat jij ook
niets liever wilt dan dat hij zich van zijn mooiste kant kan laten
zien omdat je dat zelf ook prachtig vindt. De kunst is dus je
paard te leren dat je hetzelfde doel voor ogen hebt, maar dat
je als ruiter nou eenmaal de baas moet zijn, waarbij je hem
zeker niet wilt belemmeren in zijn trotse gedrag. Dus als hij in
staat is te gehoorzamen en jou beleefd behandelt, laat hem
dan merken dat je trots op hem bent, daar groeit hij van,
waardoor hij alleen maar mooier wordt en dan kun je hem dat
klopje op zijn hals geven als hij die heel mooi rond maakt voor
de andere paarden. Dat is toch prachtig!!

Een paard is nooit te oud om te leren

Een veel gestelde vraag is of een paard ook te oud kan zijn om
te leren. Heel vaak wordt verondersteld dat je een ouder paard
niet meer zoveel kan leren, maar niets is minder waar. Een
paard kan op iedere leeftijd iedere gewenste oefening nog
aanleren (mits zijn lichamelijke conditie daartoe natuurlijk
voldoende is). De soepelheid zal bij een ouder paard aanmer-
kelijk minder kunnen zijn, maar de intelligentie wordt nooit
minder, alleen maar meer. Vaak vinden ook juist oudere
paarden het heel erg leuk om nieuwe dingen te leren. Dus een
paard is nooit uitgeleerd.

Wij als ruiters echter ook niet. Van ieder paard kan je weer iets
anders leren. Paarden hebben, net als mensen, allemaal hun
eigen persoonlijkheid. Daarnaast zijn er een aantal dingen
over het algemeen over paarden te zeggen, bijvoorbeeld dat
het viuchtdieren zijn. Maar in je training is het dus ook de kunst
te kijken naar het individu en je training hierop aan te passen.
Daarom kun je bijvoorbeeld geen pasklare oplossingen
bieden voor voorkomende problemen, simpelweg omdat
datgene wat voor het ene paard een oplossing is, bij het
andere paard averechts werkt. Zo moet je telkens blijven
zoeken naar welke oplossing bij welk paard het beste past.
Dacht je dat je een oplossing had voor een bokkend paard,
maar blijkt deze oplossing voor een ander bokkend paard niet
te werken, dan moet je dus weer verder zoeken naar een
andere oplossing. Als je die uiteindelijk hebt gevonden dan
heb je dus weer wat geleerd. En dit proces van leren van
paarden zal nooit ophouden, je weet nooit alles, maar leert
continu bij.

Probeer altijd aan je training plezier te beleven en als je zelf
geniet van het rijden op je paard, laat hem dat dan weten: ben
je op een buitenrit met je paard, schijnt het zonnetje en zit je
intens te genieten, geef je paard dan eens een dikke knuffel
en vertel hem hoe gelukkig hij je maakt en luister dan goed,
dan kan je hem wellicht als een tevreden kat horen spinnen!!
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Training incl. stalling: 450,- Euro
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